Het laatste wat je wil horen als je autisme hebt, is
‘ledereen autistisch’. Met die titel van zijn boek
maakte psycholoog Gijs Lauret, die op 41-jarige
leeftijd de diagnose autisme kreeg, dan ook een
paar mensen heel boos.

TOM DE LEUR

Psycholoog Gijs Lauret
kreeg op zijn 41ste de
diagnose van autisme,
en schreef er een
persoonlijk boek over.
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tilzitten kan hij niet. De
randen van stoeptegels
ontwijkt hij. Of hij moet
élke rand van de tegel
raken. Fruit eet hij
dwangmatig: eerst een
partje mandarijn kau-
wen met de rechterkaak,
dan met de linker. Vaak telt hij
letters in woorden; ‘hottentot-
tententententoonstelling’ telt er
33. Hij verzamelt koffiemokken,
kousen en T-shirts. En als kind
behaalde hij nooit zijn diploma
om veters te strikken.

Gijs Lauret is 43 en psycholoog.
Hij woont in Amsterdam met
zijn vriendin — ook psycholoog —
en twee dochters. Toen hij 41
was, kreeg hij de diagnose autis-
me. Niet omdat hij zijn manda-
rijntjes dwangmatig kauwt.
Lauret was gestopt met werken,
hij kon niet meer. OQok thuis
draaide het wvierkant: Lauret
zonderde zich nogal eens af om
de zorg van zijn twee dochters
over te laten aan zijn partner.

De diagnose autisme klonk
logisch, maar riep ook veel
vragen op. Zo veel vragen dat hij
er een boek over schreef. Met een

IEDEREEN
AUTISTISCH

maar niet zoals je denkt

titel die heel wat losmaakt. Zoals
toen de auteur de cover van zijn
boek Iedereen autistisch fier op
sociale media zette, en iemand
reageerde: "Als je met de autisti-
sche gemeenschap had gepraat,
had je geweten hoe ontzettend
irritant en invaliderend veel van
ons het statement ledereen is een
beetje autistisch vinden.”

Uitblinkers

De auteur zegt dat hij die reacties
begrijpt. “Als je autisme hebt of
een dierbare hebt met autisme
die daar ernstige hinder van
ondervindt, is je eerste reactie bij
mijn titel: What the f"ck gast, hoe
kun je dat zeggen, je neemt dit totaal
niet serieus. En ik begrijp dat het
zinnetje ik ben in sommige dingen
ook een beetje autistisch voor veel
mensen als een rode lap op een
stier werkt. Want als je dagelijks
klachten ondervindt en daar-
door wellicht niet goed kunt
werken, veel moeite hebt om
contact te leggen met andere
mensen en oververmoeld bent,
noemmaarop, ja, danslaat dietitel
Iedereen autistisch helemaal ner-
gens op.”

Volgens de Vlaamse Vereniging
Autisme leven mensen met au-
tisme in een ‘informatiestorm’,
ze missen een volautomatische
filter wvoor alle prikkels die
binnenkomen. Veel mensen met
autisme zijn overgevoelig of juist
welnig gevoelig voor prikkels
zoals geluid, geur of aanraking.
Autisme bemoeilijkt ook vaak
het interpreteren van lichaams-
taal, gebaren, uitdrukkingen in
het gezicht en intonatie in de
stem. Op die manier is het niet
altijd gemakkelijk om de gedach-
ten, bedoelingen en wensen van
anderen te “lezen”. Tegelijk
slagen mensen met autisme er
vaak wel in zich ongelooflijk
goed te focussen en in iets te
verdiepen. Vaak blinken ze uit in
wetenschappen, techniek en
informatica.

Geen grens

De boodschap van Lauret is dat
het aandeel autisme in de gemid-
delde mens schromelijk onder-
schat wordt. Dat er geen grens te
trekken valt tussen autisme en
geen autisme. In zijn boek, dat
hij opdraagt “aan iedereen”,

“Ik begrijp dat het zinnetje ‘ik ben in sommige
dingen ook een beetje autistisch’ voor veel
mensen als een rode lap op een stier werkt. Want
als je dagelijks klachten ondervindt, dan slaat die
titel Tedereen autistisch’ helemaal nergens op”



vertelt hij over zijn leven, zijn
kleine kantjes, zijn uitvallen op
het werk, de wrijvingen in zijn
gezin, zijn diagnose, hoe die
diagnose het laatste puzzelstuk-
je was waar hij al jaren naar op
zoek was. Maar ook hoe hij zijn
diagnose in vraag begon te
stellen: “Want ik had autisme,
maar dacht wel: Zo anders dan
anderen ben ik nu ook weer niet. Dus
ben ik naar autisme gaan kijken,
vrij obsessief. [k wou weten wat
er voorafgaat aan gedrag dat als
‘autistisch” wordt omschreven.
Waar ligt de grens tussen
autistisch en niet-autistisch? Die
grens, die leggen wij vast. Er zijn
vaste kenmerken van autisme,
maar die liggen vast op papier,
zonder context.”

Wat hij dan precies met “ieder-
een autistisch” bedoelt? Daar
heeft Lauret een aanloopje voor
nodig. Hij zegt dat iedereen

constant bezigis met deinforma-
tie rond zich te verwerken. En
iedereen is ook constant bezig
met te voorspellen wat in zijn
omgeving gebeurt. De ene
verwerkt en voorspelt al die
prikkels en veranderingen zon-
dererveelaandachtaantegeven,
zonder dat het energie kost. De
ander doet dat met aandacht
voor het kleinste detail, waarbij
elke verandering energie vreet.
Daarom heeft de ene vrij weinig
behoefte aan routine en kan de
ander niet zonder. De ene heeft
geen last van verandering en van
die prikkels, de ander krijgt ze
niet verwerkt, kan zijn huis niet
uit, gaat er fysiek aan kapot. De
ene heeft geen autisme, de ander
wel. Zeggen ze.

Meer nuance

Volgens Gijs Lauret is autisme
geen stoornis, waarmee hij niet
zegt dat je er niet ongelooflijk
zwaar onder kunt lijden. Hij
vindt alleen dat we er met meer
nuance naar moeten kijken. “Ik
vind het niet zo nuttig om te
denken in termen van stoornis-
sen, en normaal en niet normaal.
Ik vind dat we nog harder
moeten kijken naar hoe wij
functioneren, naar wat dchter de
klachten zit, achter het gedrag.
Daar zitten stuk wvoor stuk
mensen achter die constant
informatie verwerken en de
wereld rond zich proberen te
voorspellen en begrijpen. Die
basisprincipes zijn voor iedereen
hetzelfde.”

De vraag is wat de boodschap
“iedereen autistisch” kan bete-
kenen voor de moeder die —
zonder het boek gelezen te heb-
ben — kwaad reageerde op de
auteur. Haar dochter kreeg op
haar wvier jaar de diagnose
autisme en sloeg door overprik-
keling haar hoofd tegen de
muren, kon geen eten in haar
mond verdragen en kreeg
sondevoeding, en kon zonder
structuur en voorspelbaarheid
gewoon niet functioneren. De
auteurwerd erstilvan: “Ditraakt
mij heel erg. [k ben een softie, ik
wil niemand pijn doen, al hele-
maal niet mensen die kwetsbaar
zijn of zich voelen. Ik hoopvooral
dat ik autisme met dit boek in
een breder perspectief kan plaat-
sen. Als je dat snapt, snap je
mensen beter in het algemeen.

Wewillen allemaalregie over ons
leven, dat drijft ons. Maar de ene
heeft daar — door die verschillen
in informatieverwerking — meer
speelruimte in en gaater daarom
flexibeler mee omdande ander.”

Fijne reacties

Gijs Lauret steltzich vragen bijde
manier waarop autisme wordt
vastgesteld. Doet hij dat ook met
de manier waarop het wordt
behandeld? “Een mens hoeft niet
per definitie therapie te krijgen
omdat hij autisme heeft. Als ik
een andere hulpverlener had
bezocht, had ik de diagnose
autisme misschien niet gekre-
gen. Als ik vijftien jaar geleden
een hulpverlener had opgezocht,
had ik de diagnose zeker niet
gekregen. Steeds meer mensen
krijgen de diagnose autisme op
latere leeftijd, zoals ik. Dat is
voortschrijdend inzicht, er
wordt meer en meer op een
andere manier naar gekeken.”

“Ik hoop vooral dat
ik autisme met mijr
boek in een breder

perspectief kan

plaatsen. Want als
je dat snapt, snap

je mensen beter
in het algemeen”

Ofdediagnosevanautisme zijn
leven verbeterd heeft? Lauret
vindt van wel: “Ik begrijp nu
beter hoe ik functioneer. Het
helpt me op mijn werk: ik kan
mensen als psycholoog nu beter
inschatten. En het helpt me
thuis, want we begrijpen elkaar
beter en ik ben wat geduldiger
met de kinderen.”

Volgens de Nederlandse Vereni-
ging voor Autisme heeft iets
meer dan één procent van de
Nederlanders een vorm van
autisme; in Belgié is het cijfer
gelijklopend. Volgens Lauret zijn
het er veel meer. “Ik wil vooral
dat we autisme niet zien als iets
dat volledig toepasbaar is op de
ene en op de andere niet. Ik heb
trouwens ook fijne reacties
gekregen. (lacht) Van mensen die
zelf autisme hebben of een
dierbare hebben die het heeft. Zij
vinden het wel prettigdatikerzo
naar kijk. Dat autisme heel nor-
maal is, verre van buitenaards.”

INFO

Het boek ‘ledereen autistisch’
telt 272 pagina’s en is een
uitgave van Lucht.




